
Lezing “Van Kerk naar kerk” – de geschiedenis van de kerken in Oostelbeers 

 

Op maandag 10 november 2025 organiseert Heemkundekring Den 
Beerschen Aard een bijzondere lezing in Bij Ons, plek om te zijn in 
Middelbeers. 
Het thema van de avond is “De geschiedenis van de kerken in 
Oostelbeers”. 

Spreker Jan van Gerven neemt u mee op een boeiende reis door de Ɵjd: van de Oude Toren 
en de Schuurkerk via de Waterstaatkerk naar de huidige Heilige Andreas en Antonius van 
Paduakerk. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de prachƟge beschilderingen van Charles 
Eyk – te zien in muurschilderingen, glas-in-loodramen en tegeltableaus – die een belangrijk 
deel van ons religieus erfgoed vormen. 

De lezing begint om 20.00 uur. 
Leden van de Heemkundekring hebben graƟs toegang, niet-leden betalen €5,00 entree. 
De koffie staat uiteraard klaar, dus ook voor de niet-leden! 

Kom luisteren, kijken en meepraten over een stukje geschiedenis dat onze dorpen kleur heeŌ 
gegeven. 
Iedereen is van harte welkom! 

 


